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Woordje van de voorzitter 
 
Beginnen met wat hoort in het begin van een nieuw jaar: ik wens jullie en jullie familie een gezond 
en ontspannend 2023 met nu en dan eens het bijwonen van een Balsemienactiviteit met of zonder 
hapje, wel altijd met een drankje al is het maar om de wijnen te keuren voor ze doorgegeven worden 
voor de jaarlijkse wijnkeuring van het VAW. 
 
Wat deed het deugd om nog eens een ledenfeest oude stijl mee te maken en zo het werkjaar goed 
af te sluiten voor de leden, maar niet voor het bestuur want er was nog een zware 
bestuursvergadering waarin het jaarprogramma moest samengesteld worden. 
Daarbij kwam nog dat wij, zoals verleden jaar,  weer met een standje op de kerstmarkt op het Heike 
in Hombeek  stonden. Het was een koude dag, -3°C, en in het begin kwamen er te weinig bezoekers 
maar later werd het beter. 22 flessen kriekenwijn en de nodige kruiden werden omgetoverd tot een 
lekkere glühwein die ook zorgde voor warme handen. Al bij al was het een gezellige avond en 
gingen we rond 22:30 u., en bij -5°C op de thermometer, naar huis. 
 
En het minder goede nieuws is dat we vernamen dat Wally, ons bestuurslid en huisfotograaf, op 
Kerstdag overleden is. Sterkte, Louise en Pascal, bij dit verlies. 
 
 
Myriam 
 

 
 
Lidgeld 2023 
 
Januari. Een nieuw jaar…  
Dus is het weer tijd om je lidgeld te betalen.  
Stort -per familie- € 15,00 en jullie zijn weer voor een jaar Balsemien-lid. 
 
Doe dat voor 15 januari a.u.b. en vermeld “lidgeld 2023 + je naam” in het mededelingen vak. 
 
Eind januari wijzigen we de toegangscode voor de ledenpagina’s op onze webstek. 
Dus… stel je betaling niet uit als je die ledenpagina’s nog wil bezoeken. 
 
Dank! 
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Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Nieuwjaarsreceptie en Algemene Vergadering: 27 januari 2023 (19:30 u.) 

Iedereen is van harte uitgenodigd om te toosten op het nieuwe werkjaar! 
- Dorpshuis Hombeek, Leibeekstraat 2 te 2811 Hombeek 
- Vrijdagavond 27 januari 2023 om 19:30 u. 
- Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) voor 15 januari. 
 

2. Wijmakersavond: vrijdag 10 februari (20:00 u.) 
- Longaevitas, Bankstraat 98, 2811 Hombeek te 2811 Hombeek 
- We proeven de wijnen die jullie gaan insturen voor de Nationale Wijnkeuring. 

 
 
Voorbije activiteiten 
 
Ledenfeest 19 november 
 
’t Is weer voorbij die mooie zomer… maar  dat kunnen 
we eveneens zeggen van het ledenfeest. We hadden 
er met het bestuur naar uitgekeken, al komt daar wel 
heel wat organisatie bij kijken. Nu alles terug naar het 
normale begint te nijgen -het corona-beestje heeft zijn 
staart wat ingetrokken- loopt alles wat vlotter. 
Alhoewel, als we de begroetingen gade sloegen, ging 
het van ‘joh’, de hand even opsteken, een elleboog-
toets, een hand geven, tot een kus en een knuffel. 
Toch nog niet helemaal zoals het was… 
 

Het deed deugd iedereen nog eens terug te zien en met 
een fijn glas schuimwijn en de bijpassende hapjes lukte dat 
voortreffelijk. 
Al vlug werden we aan tafel gevraagd. De tafels waren 
terug geschikt zoals vroeger, alles zag er pico bello uit. 
Agnes had weer gezorgd voor prachtige menukaarten: 
feesttafels tot en met! 
Onze voorzitter Myriam gaf in het kort een overzicht van 
het voorbije werkjaar. 
 
Natuurlijk werden onze jarige leden niet vergeten ze 
werden figuurlijk en letterlijk in de bloemetjes gezet. 
 
 

Familienieuws 
 
1. 
Op 18 november overleed Clementine De Hertog, moeder van ons lid 
Beatrice Van Campenhout en schoonmoeder van Gustaaf Moerenhout. 
We wensen Beatrice en Gustaaf heel veel sterkte bij het verwerken van dit 
verlies. 
 
2. 
Ons aller Wally Van Trier, bestuurslid en fotograaf, overleed op Kerstdag.  
De juiste woorden voor dit enorme verlies zijn moeilijk te vinden. Onze 
gedachten gaan uit naar Louise en zoon Pascal. 
 



 
Vik zorgde niet alleen voor de muzikale omlijsting. 
Maar hij gaf ook een ‘voordracht’ die handelde over 
emotionele relaties. Aan de hand van statistieken en 
grafische weergaven deed hij ons nadenken over de 
gevoelens van de man tegenover de vrouw en visa 
versa. Bij sommigen zag ik de neiging alsof ze de 
realiteit kenden?! 

 
Het was tijd voor het hoofdgerecht, gevolgd door de 
traditionele, maar o zo gezonde, “groentenlotto”,  en 
iedereen had prijs van bloemkool tot radijsjes, van 
tomaten tot witloof. Ik heb kunnen vaststellen dat er 
zelfs aan ruilhandel werd gedaan! 
Ivo had voor voortreffelijke wijnen gezorgd, vooral de 
rosé viel bijzonder in de smaak. Met het dessert werd 
de maaltijd afgesloten. 

 
Maar voor anderen bracht de muziek de nodige verpozing, de beentjes werden uitgeslagen. 
En het was al een hele poos middernacht voorbij toen de meesten huiswaarts  keerden. 
 
Het was een fijn en hartverwarmend ledenfeest. 
 
Nico 
 

 
Algemene vergadering: 27 januari 2023 
 
Een belangrijke Algemene Vergadering deze keer, belangrijker dan anders! 
We moeten nl. onze statuten aanpassen aan de nieuwe wetgeving op de vzw’s. Die moeten aan de 
leden voorgelegd worden en ten minste 66% van de leden moet zich daarover uitspreken. Kom dus 
zoveel mogelijk langs op 27 januari! 
 
Vooraf je stem uitbrengen? Dat kan ook en zal via een online stemformulier, dat we jullie tijdig 
bezorgen, kunnen gebeuren. 
 
Verder moet er ook gestemd worden over: 
- Het activiteitenverslag 2022 
- De boekhouding 2022 
- De begroting voor 2023 
 
Om niet te veel papier te moeten bedrukken, ontvangen jullie al de nodige documenten en ook die 
nieuwe statuten per e-mail. 
 

 
Kalenderplanning 2023  
- Nieuwjaarsreceptie en Algemene Vergadering 27 januari 
- Wijnmakersavond (in Longaevitas) 10 februari 
- Stand op Nationale Plantenbeurs (Hombeek 30 april 
- Proclamatie Nationale Wijnkeuring 21 mei 
- Toneel ?? 
- Bezoek Jodenkwartier (Antwerpen) ?? juni 



- Stadsbezoek Aarschot 23 juli 
- Wijnmakers BBQ 26 augustus 
- Wij gaan fietsen ?? september 
- Balsemienreis (waar naartoe?) ?? oktober 
- (Appel)persdag ?? oktober 
- Ledenfeest 25 november 

 
Een nieuwe rage: ‘Natuurwijn’?! 
 
Op de Nederlands tv, KRO-NCRV,  loopt het programma “Keuringsdienst van Waarde” en zij 
onderzoeken telkens een levensmiddel, bijvoorbeeld gerookt vlees en dan ontdekken ze dat maar 
een klein percentage echt gerookt is, de andere krijgen een kunstmatige rooksmaakstof. 
 
Onlangs was er een aflevering over de nieuwste trend: natuurwijn. Dit zou wijn moeten zijn die 
gemaakt wordt van druiven die groeien zonder ingrijpen van de mens, zonder toevoeging van 
additieven en zonder filteren. De druiven worden soms, zoals vroeger, met de blote voeten geplet 
want het menselijk contact komt de wijn ten goede. De bedoeling is dat deze wijn ongepolijst smaakt 
en afwijkend is van de norm. 
Op een beurs van Vin Nature werd meer uitleg gegeven. De wijn mag troebel zijn, kan smaken naar 
rotte eieren (zwavel) , de koeienstal –wij zeggen het putteke–, zuurkool, een beetje mesterig en dat is 
wat de jongelui uit de stad willen. Terug naar de stal dus, naar het boerenleven, terug naar het 
oergevoel: het moet leuk en spannend zijn om te drinken. En dat mag best wat geld kosten want het 
is hip en de vraag ernaar is zelfs groter dan het aanbod. 
Deze wijn is geen beschermde benaming dus kan iedereen zijn wijn natuurwijn noemen of zoals een 
echte wijnhandelaar het oneerbiedig zei: “Als de wijn mislukt is noemt men hem Vin Nature, ‘vin 
naturel’ of ‘wine by nature’.” 
 
Volgens onze wijnmakers hebben wij al voor veel geld ‘natuurwijn’ weggegoten! 
 

 
Nuttige gegevens 
 

- Voorzitter 
Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be  

- Penningmeester en Nieuwsbrief 
Vik Casteels, 015-340570, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 

- Ledenadministratie 
Agnes Buts, 015-318476, de_nies@belgacom.net 

- Wijnmeesters 
Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net 
Paul Van Watermeulen, 015-616341, jeannine.de.donder@scarlet.be  
Stefaan Vergauwen 

- Raadgever 
Nico De Koninck 

 
Wijnmakersgilde Balsemien Mechelen vzw  
Ondernemingsnummer: 0450.144.732 - RPR 
Bevoegde rechtbank: ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen 
 

 
Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden 
op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad “Info”. 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind februari / begin maart 2023. 
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Woordje van de voorzitter 
 

De eerste maanden van 2023 zijn voorbij gevlogen. De nieuwjaarsreceptie werd druk bijgewoond, 
de warme hapjes vielen in de smaak en de schuimwijn van Paul ook. 
De wijnmakersavond was ook gezellig en leerrijk. 
Ondertussen hebben we ook nieuwe leden: Ann en Kenny die wijnmaker willen worden, Rita (van 
Jean: meer uitleg in deze nieuwsbrief) en Jan en Erica, die haar moeder Malou altijd vergezelde 
op onze wijnreizen. Wij heten ze van harte welkom en we hopen hen op een volgende bijeenkomst 
te ontmoeten! 
Het jaarprogramma werd aangevuld met: een stand op de Plantenbeurs (Groenbeurs) in Hombeek, 
samen naar toneel in Duffel en het bezoek aan het Jodenkwartier in Antwerpen. 
 
Tot op één van onze activiteiten, Myriam 
 

 

  

Eerstvolgende activiteiten 
 

1. Wijnmakersavond  – 14 april 
De wijnmakers komen weer samen in Longaevitas (Hombeek) om 20:00 uur. 
Breng een wijntje mee als je nog iets wil laten proeven van je wijncreaties. 
Thema’s van de avond: 

- “Hoe een kampioenenwijn maken?” 
- De iSpindel: nuttig toestelletje of gewoon een gadget? 

 

2. Infostand op de Nationale Plantenbeurs (Hombeek) – 30 april 
Balsemien staat, na jaren afwezigheid, weer met een infostand op de 30ste Nationale 
Plantenbeurs met kunstenaarsmarkt in Hombeek. Bij goed weer verwelkomen wij jullie op de 
kunstenaarsmarkt op het Stationsplein. Bij 50 % kans op regenweer gaat die markt niet door 
en krijgen we elders een plaats waar we elektriciteit en stromend water kunnen gebruiken 
want dat hebben wij nodig om appelen te malen en te persen. 
 

Familienieuws 
 

Op 5 januari 2023 overleed Jean Van Beers. Velen onder ons kennen  
Jean, ‘de apotheker’, nog van de tijd dat hij mee op de Balsemien-reizen 
ging. 
 
We wensen echtgenote Rita Meulemans en de familie heel veel sterkte bij 
het verwerken van dit verlies. 
 

mailto:info@balsemien.be
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Meer uitleg over de Nationale Plantenbeurs Hombeek met kunstmarkt is te vinden op: 
https://groenbeurs.webnode.be/ 
Reserveer alvast die datum in je agenda en kom eens langs. We reserveren zeker een drankje 
voor jou. 

 
3. Toneel – 26 mei 

Zie kader hieronder 
 

 

Toneel 
- Wanneer? 26 mei. We spreken af om 20:15 u. aan het theater 
- Waar? Garagetheater, Naalstraat 43E, 2570 Duffel 
- Wat? “Tarara!” 

Wat als je man je geen aandacht meer geeft? Carla en Joke zijn twee beste vriendinnen 
die in hetzelfde schuitje zitten. Hun mannen geven hen niet genoeg aandacht en zitten in 
een midlifecrisis. Ze besluiten dat het zo niet langer kan en smeden een plannetje. Als dat 
maar goed afloopt…Tarara! is een luchtige relatiekomedie van Ann Swartenbroekx. 

- Meegaan? Stort (voor 20 maart) 13 EUR op onze rekening BE85 9793 5146 0206 met de 
vermelding ‘Toneel’, ‘aantal personen’ en ‘je naam’ en meld ook je deelname bij Myriam 
(015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be). 

 
 
 

Voorbije activiteiten 
 

1. De nieuwjaarsreceptie 
 

We mochten op 27 januari 49 leden 
begroeten op onze nieuwjaarsreceptie, de 
eerste ‘normale’ na de covid-periode. Het 
fotoboek van 2022, dat Wally nog maakte 
voor zijn overlijden, ging rond en werd druk 
becommentarieerd. Hapjes en drankjes 
kwamen vlotjes langs en waren weer lekker. 
Intussen werden ook de foto’s van de 
activiteiten van 2022 doorlopend getoond. 
De algemene vergadering die we aan de 
receptie koppelden, verliep ook keurig.  
 

2. De eerste wijnmakersavond van 2023 
 

Op vrijdagavond 10 februari werden de wijnen 
geproefd die al dan niet geschikt zouden zijn voor 
de Nationale Wijnkeuring. 
Er was slechts 1 wijn die we niet zo geschikt 
vonden omdat deze niet voldoende uitgegist was 
en bij 1 werd de categorie veranderd van droog 
naar medium. 
De animo was goed en werd nog verhoogd door 
de aanwezigheid van Julia en Annie, 2 
bewoonsters van Longaevitas, het woon-
zorgcentrum  waar wij vergaderden en ons thuis 
voelden. Ik had ze uitgenodigd omdat ze mij 
gevraagd hadden hoe zo’n avond verliep. 
 

https://groenbeurs.webnode.be/
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En zij proefden goed mee! Julia (91 jaar) zag een bekend gezicht en bij nader inzien bleken Eric 
en Inge de buren van haar dochter te zijn en wat later kwam ze nog tot de conclusie dat zij en Vik 
niet zo verre familie bleken te zijn. En toen werd er teruggegaan naar de tijd van overgrootvader 
“Naar van ’t kasteel” die de vader was van grootvader Gust, enz. 
Ondertussen proefden we 17 wijnen. Ivo kon voor de 19 aanwezigen een proevertje inschenken 
uit 1 fles en had dan nog een bodempje over om eventueel later nog eens te proeven. 
 
De flessen werden op de toog gezet en die rij 
werd langer en langer, de flessen met spoelwater 
werden regelmatig opnieuw gevuld en de 
spuugemmertjes regelmatig leeggemaakt. 
Rond middernacht kreeg het bestuur een 
dankwoordje van Eric en een welgemeend 
applaus van iedereen, waarna iedereen hielp 
met opruimen en de bezoekende dames de 
stoelen weer op de juiste plaats zetten. 
 
A propos, ik denk dat we weer prijzen gaan halen want de wijnen waren goed tot heel goed. 
 
Myriam 
 

 

Algemene vergadering – 27 januari 
 
Er waren voldoende leden aanwezig (of stemden vooraf of gaven volmacht) om geldig te kunnen 
vergaderen. 
Al de resoluties op de agenda werden unaniem ‘akkoord’ gestemd, ook de nieuwe statuten. 
Die statuten zijn intussen in het Staatsblad. Je kan ze raadplegen via volgende link: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0450144732&liste=Liste 
(Klik op het bovenste woord “Beeld”). 
 

 

Kalenderplanning 2023 (vervolg)  
- Wijnmakersavond 2 (in Longaevitas) 14 april 
- Stand op de Groenbeurs (Plantenbeurs - Hombeek) 30 april 
- Proclamatie Nationale Wijnkeuring 21 mei 
- Toneel (Duffel) 26 mei 
- Kampeerweekend 8-11 juni 
- Stand op de Dorpskermis (Hombeek) 18 juni 
- Bezoek Jodenkwartier (Antwerpen) 25 juni 
- Stadsbezoek Aarschot 23 juli 
- Wijnmakers BBQ 26 augustus 
- Wij gaan fietsen ?? september 
- Balsemienreis: Vallei van de Loir (FR) 13-15 oktober 
- Verbroedering met Wijngaardsberg 27 oktober (?) 
- (Appel)persdag ?? oktober 
- Ledenfeest 25 november 
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Nuttige gegevens 
 

- Voorzitter 
Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be  

- Penningmeester en Nieuwsbrief 
Vik Casteels, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 

- Ledenadministratie 
Agnes Buts, 015-318476, de_nies@belgacom.net 

- Wijnmeesters 
Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net 
Paul Van Watermeulen, 015-616341, jeannine.de.donder@scarlet.be  
Stefaan Vergauwen 

- Raadgever 
Nico De Koninck 

 
Wijnmakersgilde Balsemien Mechelen vzw  
Ondernemingsnummer: 0450.144.732 - RPR 
Bevoegde rechtbank: ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen 

 
 
Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden 
op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad “Info”. 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind april / begin mei 2023. 
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Woordje van de voorzitter 
 
De lente is in het land en we snakken meer dan ooit naar de zon die maar niet wil komen om de 
grijze maanden weg te spoelen. 
Paul bracht 38 flessen wijn van de wijnmakers naar Zottegem voor de wijnkeuring en nu is het 
afwachten op de proclamatie in juni. 
De voorbereiding van onze infostand op de Plantenbeurs vroeg de meeste aandacht. De bruine 
tafels moeten gecontroleerd worden want die hebben we in geen jaren meer gebruikt. En dan de 
vraag: “Hoeveel flessen werden de laatste keer verbruikt om het publiek te laten proeven?” Daarom 
werd in de verslagen van de bestuursvergaderingen van 2008 en 2009 gekeken, maar toen waren 
we nog niet zo slim om dat te noteren. Wel vonden we terug hoeveel geld er in ons mandje lag en 
hoeveel adressen genoteerd werden van mensen die lid wilden worden (meestal tevergeefs). Ivo 
zal dus moeten gokken. Als jullie ons komen bezoeken, kunnen jullie zijn wijnen proeven want hij 
heeft nog meer lekkere wijnen gemaakt dan de 3 soorten die we op het ledenfeest dronken. 
 
Tot dan misschien? 
 
Verderop in deze nieuwsbrief vinden jullie ook de nodige informatie over het kampeerweekend, ons 
bezoek aan Joods Antwerpen en de Balsemien wijnreis naar Frankrijk. 
 
Groeten, Myriam 
 

 

  
Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Toneel (26 mei) 

24 Balsemieners schreven zich in. We spreken af om 20:15 u. (begin 20:30 u.) in de hall van het 
Garagetheater, Naalstraat 43/E in Duffel (bij de Pollepel) 

 
2. Kampeerweekend (8-11 juni) 

Het kampeerweekend gaat door op camping Het Swinnenbos in Molenstede (Diest). 
Het programma is klaar. Neem contact op met Hugo Vits (0472-345427). 

 
3. Bezoek aan Joods Antwerpen (25 juni) 

Zie volgende kader voor alle details. 
 

Familienieuws 
 
Op 10 maart overleed Rosa Verschoren, moeder van Josephine Spoelders. 
We wensen Remi Wouters en Josephine veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
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Bezoek aan Joods Antwerpen 
 
Op zondag 25 juni 2023 brengen we een bezoek aan Joods Antwerpen. 
 

- Afspraak: 13:45 u. in de hall (onderaan de trap) van het Centraal station in Antwerpen. 
Onder leiding van een gids wandelen we door de Jodenbuurt rond het station en bezoeken 
we een synagoge. Alle vragen die je wil stellen over het Joodse leven, kan je stellen. 
Kostprijs: gids en bezoek aan de synagoge: 15 EUR p.p. 

- Om 17:00 u. gaan we koosjer dineren bij Hoffy’s (voor wie er zin in heeft) voor 35 EUR p.p. 
Tijdens de maaltijd komt een van de gebroeders Hoffman u een en ander vertellen 
over de Joodse manier van leven, over de koosjere keuken en de Joodse 
voedingswetten. En hoe komen Joden aan hun lief? Vraag het gerust. 

Wat staat er op het menu? Veel, en je moet niet eens kiezen: je krijgt het allemaal. 
 

Voorgerecht: 
• Lepel met Salade 
• Gefilte fish 
• Toast met hummus 
• Tasje soep van de dag 

Hoofdgerecht: 
• Sefardische kip 
• Mini Moussaka met vlees en verse tuinkruiden 
• Latkes (aardappelrösti) 
• Mix van groenten 
• Groenten terrine 

Dessert: 
• Fruitsla of aardbeienmousse of appelgebak 

  Eén frisdrank inbegrepen (wie liever wijn drinkt: een fles Israëlische wijn kost 33 EUR) 
- Interesse? 

o Kies voor één van volgende formules en stort op onze rekening: 
• Alleen deelnemen aan de wandeling van +/- 3 uur: 15 EUR p.p. 
• Wandeling én diner bij Hoffy’s: 50 EUR p.p. 

o Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) voor 20 
mei en meld zeker voor welke formule je kiest. 

 
De eerste 30 betalers zijn verzekerd van een plaats. Wie later betaalt, komt op de wachtlijst. 
 

 
Op driedaagse naar de vallei van de Loir – 13-15 oktober 2023 
 

Op driedaagse naar een wijnstreek 
die we met onze wijngilde Balsemien 
nog niet hebben bezocht, kan dat 
nog? Ja! We zijn erin geslaagd om in 
er Frankrijk nog een te vinden. Waar? 
De vallei van de Loir (zonder “e” 
achteraan). 
  
 
 
 
 

 



 
Waar ligt de vallei van de Loir ? 
 
In de driehoek Le Mans, Angers, Tours. Op een 
steenworp van de oevers van de Loire profiteert de 
vallei van de Loir van een goed klimaat, een gunstige 
bodemgesteldheid en druivensoorten die de 
wijnproductie ten goede komen. De Coteaux du Loir 
(AOC sinds 1948) en Jasnières (AOC in 1937) zijn nu 
zelfs buiten hun regio zeer bekend en geliefd. 
 
Welke wijnen vind je er? 
  

Coteaux du Vendômois, Coteaux du Loir en 
Jasnières 
Coteaux du Vendômois, Coteaux du Loir en 
Jasnières produceren opmerkelijke, rode en witte, 
‘gris’ en rosé wijnen. De rode wijnen zijn licht 
dankzij de druivensoort Pineau d’ Aunis, en hebben 
een kruidig karakter. Ze kunnen koel of op 
kamertemperatuur gedronken worden. De witte 
druiven van de druivensoort chenin blanc (of pineau 
de la Loire) ontwikkelen een uitzonderlijk aroma 

zodra ze geoogst zijn. Vaak worden dit geweldige wijnen om te bewaren. Deze laatste zijn 
herkenbaar aan hun vuursteensmaak. Ze zijn fruitig en maken deel uit van de beste droge witte 
wijnen van Frankrijk. 
De A.O.C. Jasnières is het bekendst. Deze is afkomstig van een zeer kleine oppervlakte midden in 
de Coteaux du Loir in de gemeentes Lhomme en Ruillé. Het is een droge, fruitige witte wijn met 
een afdronk van ‘vuursteen’ en een mooie, goudgele kleur. 
Jonge wijnen hebben de smaken van bloemen en fruit, maar mettertijd ontwikkelen zich complexe, 
subtiele smaken waardoor ze tientallen jaren kunnen worden bewaard. 
Maar de productie is niet beperkt tot droge witte wijnen. Sommige jaren kunnen druiven met 
‘pourriture noble’ worden geselecteerd dankzij het microklimaat in de streek, waarmee bekende 
zoete wijnen gemaakt worden. 
 
Wat nog? 
 
Cultuur? Uiteraard! Dat snuiven we op in Chartres 
en rond Vendôme. 
   
We ramen de prijs voor deze boeiende 3-daagse 
op 500€ per persoon op basis van een 2-
persoonskamer en 550 € pp op basis van een 1-
persoonskamer. 
 
 
 
Ga je mee de vallei van de Loir ontdekken? 
 
Schrijf je dan vóór 15 mei in bij Myriam - myr.bastiaens@telenet.be of via sms of WhatsApp naar 
0472-54 80 98 en betaal een voorschot van 100€ per persoon op Balsemien-rekening 
BE85 9793 5146 0206 met de vermelding “voorschot 3daagse”. 
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Voorbije activiteiten 
 
De wijnmakersavond (14 april 2023) 
 
De wijnmakers kennen intussen de weg naar de cafetaria van Longaevitas en de avond verliep in 
een prima sfeer. 
Zoals gebruikelijk begon de avond met het proeven van een rode wijn en omdat hij van Paul was, 
wisten we dat het een druivenwijn moest zijn. En dat klopte: een Boskoop Glory. Als je de naam 
Boskoop laat vallen in een niet-wijnmakers gezelschap dan krijg je direct de opmerking: “Van 
appelen? Zo’n rode wijn?” Niet dus. 
 

Vik toonde de  iSpindel, een toestelletje dat, 
via wifi, het gistingsproces in een wijnvat 
volgt. Hij vertelde ons hoe het afstellen (al 
bij al niet zo simpel) en de werking ervan 
verloopt. Eénmaal alles goed is ingesteld, 
dan worden de gegevens die het apparaat 
meet terwijl het in de most ligt, op een 
website in de USA opgeslagen en toont die 

een mooi diagram van het gistingsproces op je computer. Iedereen vond het een prachtige 
uitvinding, maar niemand gaat zo’n ding aanschaffen: het is leuker om regelmatig je wijnkelder in 
te duiken om daar het wijnwordingsproces op te volgen en vooral om te proeven. 
 
Ondertussen werden nog enkele lekkere wijnen gedronken en werd er gepraat over de Nationale 
Wijnkeuring en het artikel dat in het VAW-magazine verscheen: “Hoe kampioenenwijn maken.” Wat 
er stond wisten we allemaal al wel en we waren ervan overtuigd dat de schrijver ook niet alle trucjes 
van de foor vertelde. 
 
 
Over één wijn wil ik nog iets zeggen. Johan liet ons een heerlijk 
ruikende rode wijn proeven waar o.a. de taybes in verwerkt werd. 
De bes lijkt nog het meest op een langgerekte braambes. Lekker 
en de moeite waard om ook eens aan te planten. Deze taybes-
struik zal zeker verkocht worden op de plantenbeurs in Hombeek 
waar alle Balsemieners op uitgenodigd worden om onze stand te 
komen bezoeken.  
 
 
 
 
 

 
Zoekertjes 
 
Een nieuwe rubriek in onze nieuwsbrief waar je zaken die je wil aanbieden kan doorgeven. 
 
Te koop: 
Gasbarbecue WEBER, model: Q300 (Propaan) 
90 EUR, gasfles inbegrepen 
tel: 015/31 34 39 (Nico) 
 

 
 
 
 



Samenaankoop van krieken 
 
Wil je via Balsemien krieken aankopen? 
We denken dat de krieken rond 10 juli zouden kunnen geleverd worden. 
 
Interesse? 
Stuur dan een mailtje naar Ivo (zie onderste vakje van deze nieuwbrief voor zijn gegevens) en 
vertel hem hoeveel kilogram je wenst 
 
Doe dit voor 20 juni zodat we de tijd hebben om alles te coördineren. 

 
 
Kalenderplanning 2023 (vervolg)  
- Toneel (Duffel) 26 mei 
- Proclamatie Nationale Wijnkeuring 4 juni 
- Kampeerweekend 8-11 juni 
- Stand op de Dorpskermis (Hombeek) 18 juni 
- Bezoek Jodenkwartier (Antwerpen) 25 juni 
- Stadsbezoek Aarschot 23 juli 
- Wijnmakers BBQ 26 augustus 
- Wij gaan fietsen ?? september 
- Balsemienreis: Vallei van de Loir (FR) 13-15 oktober 
- Verbroedering met Wijngaardsberg 27 oktober 
- (Appel)persdag ?? oktober 
- Ledenfeest 25 november 

 
Nuttige gegevens 
 
- Voorzitter 

Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be  
- Penningmeester en Nieuwsbrief 

Vik Casteels, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 
- Ledenadministratie 

Agnes Buts, 015-318476, de_nies@belgacom.net 
- Wijnmeesters 

Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net 
Paul Van Watermeulen, 015-616341, jeannine.de.donder@scarlet.be  
Stefaan Vergauwen 

- Raadgever 
Nico De Koninck 

 
Wijnmakersgilde Balsemien Mechelen vzw  
Ondernemingsnummer: 0450.144.732 - RPR 
Bevoegde rechtbank: ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen 
 

 
Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden 
op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad “Info”. 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind juni / begin juli 2023. 
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Woordje van de voorzitter 
 

Er waren veel activiteiten afgelopen 2 maanden, maar allemaal zeer geslaagd met alleen tevreden 
gezichten van de leden zoals in de artikeltjes verderop te lezen is. 
 
In juli en augustus is het rustiger met het stadsbezoek aan Aarschot en de wijnmakers-BBQ. Op 
die manier hebben we veel tijd over om de rest van het jaarprogramma uit te werken. 
  
Ik wens jullie een gezonde vakantie dicht bij of ver weg. 
 
Groeten, Myriam 
 

 

Eerstvolgende activiteiten 
 
Stadsbezoek Aarschot (23 juli) 
 
Op zondag 23 juli brengen we met onze gilde een geleid bezoek aan Aarschot. 
We maken met een gids een stadswandeling langs de belangrijkste gebouwen: de O.-L.- 
Vrouwkerk, daterende uit de 14e-15e eeuw, het prachtig gerestaureerde begijnhof en de 
Hertogenmolens. 
 
Aarschot is gelegen op de grens van Brabant en de Kempen. 
Door velen is het gekend als doortochtstad naar Scherpenheuvel. 
Maar, het is meer dan de moeite om er eens halt te houden. 
Wist je dat de inwoners van Aarschot de bijnaam hebben van 
"kasseistampers"? Waar die naam vandaan komt zal onze gids 
ons vast weten te vertellen. 
 
Ga je graag mee? 
Schrijf je in bij Myriam op 015-416436, en dit voor 15 juli en maak 
5 EUR over op rekening van "Balsemien" met de vermelding 
“Aarschot”. 
 
Praktisch 
We komen samen op 23 juli om 13:45 u. op de Grote Markt, aan 
het standbeeld van de Demerwachter (zie foto).  
 
Tot dan? 
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Voorbije activiteiten 
 

1. De Plantenbeurs in Hombeek (30 april) 
 

De Planten-/Groenbeurs was geweldig! 
Van bij het opbouwen van de stand om 7 uur tot 
het afbreken rond 18 uur hadden wij en dus ook 
alle bezoekers, stralend weer. Alle bezoekers 
wandelden goed gehumeurd rond en genoten 
van alles wat er te zien, te koop, en bij ons te 
proeven was. Bij het malen van de appelen 
waren de helpende handen van de jonge 
toeschouwertjes een extra attractie en ze 
genoten dubbel van het glas appelsap dat ze na 
het persen dubbel en dik verdiend hadden. 
Er kwamen veel proevers en zelfs de schilder 
Pieter Paul Rubens kwam een glaasje drinken, 
wel geen wijn want hij had nog een volle agenda, 
maar een glaasje appelsap wilde hij wel nuttigen. 
 
2. Proclamatie Nationale Wijnkeuring (4 juni) 
 

De Balsemien-wijnmakers deden 
het niet slecht op de Nationale 
Wijnkeuring! We haalden 22 
medailles: 9 zilveren en 13 
bronzen. Jeanine mocht zelfs een 
beker in ontvangst nemen voor 
‘Beste Druivenwijn Algemeen’. 
In puntentotaal eindigde 
Balsemien op een schitterende 2de 
plaats. Dikke proficiat aan de 
deelnemende wijnmakers.  
 

 
3. Toneel Tarara (26 mei) 
 

In het garagetheater in Duffel 
genoten we van een heerlijk avondje 
toneel.  
Een  komisch verhaal van 2 koppels 
die een beetje op elkaar uitgekeken 
waren en mannen die heel 
voorspelbaar reageerden op situaties 
die voor velen van ons zo herkenbaar 
zijn. 
 
Eén opmerking vond ik écht leuk. De 
ene man vraagt aan de andere: “Wat 
is de lievelingsbloem is van je 
vrouw?” Een kort en bondig 
antwoord: “Zelfrijzende bloem!” 

 
 



 
4. Het kampeerweekend in Molenstede, Diest (8-11 juni) 
 
Liters water en veel zonnecrème smeren 
zorgden er voor dat we dit weekend met 
meer dan 30 °C overleefden. De citygolf-
wandeling in Diest was leuk, maar de 
fietstochten door een mooie natuur met 
veel bomen waren toch net dat tikkeltje 
interessanter en leverden slechts 1 lekke 
band op bij de enige niet-elektrische fiets 
en dat was een geluk bij een ongeluk. 
Uitzonderlijk waren de zachte avonden: 
tot 23 uur konden we buiten onder een 
mooie eik zitten in een T-shirt, bij het 
genot van ‘n lekker glaasje wijn van Ivo. 
 
De organisatoren hadden weer goed 
werk gepresteerd. Dikke merci! 
 
 
5. Infostand op Hombeek kermis (18 juni) 

 
Ondanks de introductie van schepen 
Princen vonden niet zoveel mensen onze 
stand en dat was voor het vele werk van 
Ivo jammer, maar ja, het kan niet altijd zo 
zijn als op de plantenbeurs. 
Alhoewel, een minister op bezoek krijgen is 
toch niet te versmaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Bezoek Joods Antwerpen (26 juni) 
 
Was de plaats van afspraak toevallig het centraal station van Antwerpen 
voor de verkenning van de joodse buurt? Nee, de joodse gemeenschap 
situeert zich vooral rond het station, de diamantwijk en de straten errond. 
Tevens ook de eroev of ‘de heilige draad’. Een symbolische omheining 
van de stad, gevormd door de spoorberm, de Scheldekaaien, de dokken 
met daartussen nog heel wat telefoon- of andere draden. Deze 
omheining, wordt elke vrijdag gecontroleerd of ze nog intact is tegen 
zaterdag zodat joden in dat gebied tóch goederen mogen vervoeren 
tijdens de sabbat, hun rustdag op zaterdag. Maar absoluut niet alles mag 
tijdens de sabbat. Dat heeft alles te maken met hun geloof. Joden eren 
God door het naleven van 613 geboden en verboden uit de Thora, 
waaronder de spijswetten (lees het koosjer koken en eten) en het 
naleven van de sabbat. 
 



  
Het jodendom is de cultuur, levenswijze en religie van het Joodse volk. Doordat zij het jodendom 
vandaag de dag nog altijd zien in termen van 4000 jaar geschiedenis, namelijk volgens het Oude 
testament, is het te begrijpen dat ze niet gemakkelijk past in de westerse categorieën zoals religie, 
ras of cultuur.  

 
Jarenlang hebben Joden wereldwijd slavernij, chaos, verovering, bezetting en ballingschap 
ervaren. Dat betekende veel vluchten en dat heeft onder andere meegespeeld waarom de joodse 
gemeenschap zich in Antwerpen rond het station heeft gevestigd. De spoorweg was destijds dè 
ideale vluchtweg. De diamant was een ander gegeven. Na de teloorgang van de Brugse haven 
nam Antwerpen de fakkel over. Na de ontdekking van de Zuid-Afrikaanse diamantmijnen 
investeerden kapitaalkrachtige groeperingen uit de Scheldestad in de ontginning. De joden lieten 
de stad niet meer los en worden als grote diamantexperts beschouwd. Tenslotte konden diamanten 
ook gemakkelijk meegenomen worden als men moest vluchten. 
 
De Antwerpse Joodse gemeenschap 
wordt geschat op ongeveer 20.000 
personen, allicht zijn er dat nog veel 
meer want dat wordt nergens 
geregistreerd. De ultraorthodoxe joden 
vallen op door de manier waarop ze 
gekleed zijn. De orthodoxe joden zijn 
herkenbaar aan het keppeltje aan of de 
pruik die getrouwde vrouwen dragen. 
De liberale joden daarentegen lopen er 
gewoon gekleed bij zoals jij en ik.  
 
Weetjes:  

• Wat is koosjer (lees rein)? Tweehoevige herkauwende zoogdieren. Dus wel rund, schaap, 
schaap, geit en hert maar geen varken, paard of haas. Vissen als zij vinnen en (zichtbare) 
schubben hebben, dus geen garnaal, paling, meervallen en schelpdieren, kreeft, rog, steur of 
zeewolf. Van gevogelte zijn kippen toegelaten.  
 



• De slachter noemt men een sjocheet. Hij volgt een opleiding van 7 jaar alvorens te mogen 
slachten. Hij staat onder rabbinaal toezicht. Na de slacht wordt het vlees gekeurd volgens joods 
gebruik. 

• Na de slacht van een rund wordt onder andere de heupzenuw verwijderd, met aanliggende 
bloedvaten en vet. Het eten van deze zenuw is verboden, omdat aartsvader Jakob bij het 
gevecht met de engel aan zijn heup gewond was geraakt. Omdat het verwijderen van deze 
zenuw veel werk is, wordt het vlees van de heup vaak gewoon aan een niet-koosjere slager 
verkocht. 

• Niet-koosjere wijn is altijd verboden, ongeacht de ingrediënten. Alleen koosjere wijn mag 
gedronken worden. 
Wijn is koosjer als het gehele productieproces door Joden is uitgevoerd, maar er zijn verder 
geen specifieke voorschriften. Op het etiket van koosjere wijn staat de vermelding. 

• Een doordenkertje: “Wij hoeven niet koosjer te eten, maar wel koosjer te leven.” 
 

 

Zoekertjes… 
 
1. Wandelclub ‘De Vaartlandstappers’ zoekt 1000 deelnemers voor hun Vriendschaps-wandeltocht 

op 9 juli 2023.  
 

Doe je mee? Een nieuw parcours! Helemaal in de natuur langs veld- en boswegen door  
verschillende natuurgebieden in Leest, Heffen, Heindonk en Blaasveld. Je wandelt ook langs het 
kasteel Van Houten naar Ramsdonk. 
 
Afstanden: Willekeurig tussen 6, 11, 15, en 21km. 
 
Startlocatie 
Voetbalchalet Sporting Tisselt 
Brielen 9 
2830 Tisselt (Willebroek) 
 
Starten: tussen 07u00 en 15u00; laatste aankomsttijd: 17u30 

 
Meer info bij Louis Vandenbrande (louisvandenbrande@skynet.be) 

 
 
2. Wijn- en cultuurreis naar Hongarije (21 mei 2024 tot en met zondag 2 juni 2024) 

 
Mechelaar Paul Carmans en zijn en zijn echtgenote richten een fantastische wijn- en cultuurreis in 
naar Hongarije in 2024. De prijs bedraagt € 1.635,00 per persoon op basis van een 
tweepersoonskamer in halfpension (6 dagen volpension!). 
 
Meer informatie over programma en voorschot bij Paul (carmanspaul@telenet.be) of bij Vik 
Casteels (vik.casteels@telenet.be). 

 
 

Kalenderplanning 2023 (vervolg)  
- Stadsbezoek Aarschot 23 juli 
- Wijnmakers BBQ 26 augustus 
- Wij gaan fietsen en varen (Waasland) 10 september 
- Balsemienreis: Vallei van de Loir (FR) 13-15 oktober 
- Verbroedering met Wijngaardsberg 27 oktober 
- (Appel)persdag ?? oktober 
- Ledenfeest 25 november 
- Heksentocht 2 december 
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Nuttige gegevens 
 

- Voorzitter 
Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be  

- Penningmeester en Nieuwsbrief 
Vik Casteels, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 

- Ledenadministratie 
Agnes Buts, 015-318476, de_nies@belgacom.net 

- Wijnmeesters 
Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net 
Paul Van Watermeulen, 015-616341, jeannine.de.donder@scarlet.be  
Stefaan Vergauwen 

- Raadgever 
Nico De Koninck 

 
Wijnmakersgilde Balsemien Mechelen vzw  
Ondernemingsnummer: 0450.144.732 - RPR 
Bevoegde rechtbank: ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen 
 

 

Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden 
op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad “Info”. 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind augustus / begin september 2023. 
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Woordje van de voorzitter 
 

De zomer kwam te vroeg en het was veel te heet en de regen viel met bakken uit de lucht. Maar 
dat probleem is niet te vergelijken met de bosbranden en de overstromingen die op veel plaatsen 
het leven van zoveel mensen kostten en leed berokkenden waar wij gespaard van bleven. 
 
Wij bezochten het Jodenkwartier en Aarschot en dat was 2 x een schot in de roos. 
 
Jammer genoeg hebben wij een overlijden van één van onze leden: Simone Smets. Zij ging de 
laatste jaren met ons op reis en was altijd een aangenaam gezelschap. We zullen haar missen op 
onze volgende 3-daagse maar dat weegt natuurlijk niet op tegen het verdriet van haar kinderen en 
kleinkinderen. 
 
Tot ziens op  de fietstocht, onze reis of misschien wel in café Via Via aan de ingang van de 
Kruidtuin, waar… de cider onze wijnmaker Mariano Van Kan verkocht wordt. 
 
Groeten, Myriam 
 

 

  
 

Familienieuws 
 
1. 
Op 2 augustus is Simone Smets onverwacht thuis overleden. 
Veel leden kennen haar van de driedaagse reizen waar ze trouw aan 
deelnam en uiteraard ook van de ledenfeesten. 
 
We wensen Veerle, Ann en Els en de hele familie veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies. 
 
 
 

2. 
Ludo Neefs en Lucienne De Hollander zijn in 2023 twee keer opa en oma geworden. Proficiat! 
 
George (16 mei 2023 - 7u00 - 51 cm & 3460 g) 
zoon van Daan Coppens & Greet Neefs 
 
Liz (8 augustus 2023 - 20u31 – 51 cm & 3220 g 
dochter van Nick De Gang & Els Neefs 
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Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Trappen en varen – zondag 10 september 
 
Happen en trappen hebben we al gedaan. Trappen en varen nog niet. Dit originele concept 
proberen we uit op zondag 10 september.  
We fietsen van Temse naar Fort Liefkenshoek (Kallo) en daar gaan we aan boord van de 
waterbus. In Hemiksem stappen we af en fietsen we verder tot Schelle waar we overzetten naar 
Wintam om zo terug naar Temse te fietsen. Een tocht van een 84-tal kilometers waarvan een 38-
tal al varend en 46 al fietsend. 
 
Afspraak: Parking ’t Sas – Sas – Temse (dat is net vóór de brug van Temse als je van Willebroek 
via de N16 naar Temse rijdt) 
 
Vertrek: 9:30u  
 
Een drank- en plasstop in de voormiddag is voorzien. In Fort Liefkenshoek plannen we te stoppen 
om iets te eten in de gelijknamige brasserie.  
 
Wie fietst mee? Graag een seintje aan Myriam vóór vrijdag 8 september 
(myr.bastiaens@telenet.be) - 015/416436 - 0472/548098 
 
 
2. Verbroedering met de gilde Wijngaardsberg (27 oktober) 
 
Iedereen welkom! Deuren open om 19.30u. 
We gaan op bezoek naar Erps-Kwerps en genieten telkens van 2x een glas wit, rosé, rood en 
een versterkte wijn of een schuimwijn bij een lekker hapje. 
 
Als ontspanning zorgt Frank (van Wijngaardsberg) voor een ludieke quiz met multiple choice 
vragen over wijn die gespeeld wordt per ‘koppel’:1 deelnemer van elke gilde. 
Hij zorgt voor de vragen of testmateriaal en wij brengen zelf schrijfgerief mee. 
 
 
3. Driedaagse wijnreis naar de Loir-vallei (13-15 oktober) 
 
De inschrijvingen zijn intussen afgerond. 
Wie inschreef voor deze veelbelovende reis, krijgt tijdig alle praktische informatie bezorgd. 
 
Je kan intussen al wat informatie lezen over de vallei van de Loir op onze Balsemien-webstek onder 
‘Reisinfo’ op het tabblad ‘Info’. 
 

 

Samenaankoop van appelen/peren 
 
Wil je via Balsemien appelen/peren aankopen? 
 
Stuur dan een mailtje naar Ivo (zie onderste vakje van deze nieuwbrief voor zijn gegevens) en 
vertel hem hoeveel kilogram je wenst 
 
Doe dit voor 20 september zodat we de tijd hebben om alles te coördineren. 
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Voorbije activiteiten 
 

Stadsbezoek Aarschot 
 
Met regenjassen en gewapend met paraplu’s stonden heel wat 
Balsemieners klaar aan het beeld van de Demerwachter om aan een 
interessant stadsbezoek te beginnen.  Over de naam Aarschot 
bestaan verschillende legendes. Een ervan is dat de Romeinse 
keizer Aurelianus een arend neerschoot, en op de plek waar die 
vogel neergekomen is, zou Aarschot, of Arendschot, gesticht zijn. 
Dankzij haar ligging aan de Demer was ze in ieder geval een 
bloeiende handelsstad met voornamelijk lakenindustrie, 
leernijverheid en wijnbouw. Deze laatste, de Hagelandse wijnbouw 
dus, is nu aan een heuse opmars bezig. De “terroir” van 
ijzerzandsteen draagt daar zeker toe bij. Zij houdt de warmte langer 
vast wat de druivenstokken ten goede komt. 

 
 
 
 
 
Helaas is Aarschot niet gespaard gebleven van 
oorlogsgeweld waardoor veel cultureel erfgoed 
verloren is gegaan. Enkele zijn er nog wel. Zo 
getuigen de Hertogenmolens, nu een hotel, van 
hertogelijke aanwezigheid. 
 

 
Het enige overblijfsel uit de middeleeuwen is de Sint-Rochustoren. De 
gotische toren werd omstreeks 1300 opgetrokken in ijzerzandsteen. 
Eveneens in de bruine ijzerzandsteen is de Onze-Lieve-Vrouwekerk, 
gebouwd in Demergotiek-stijl, typisch voor de streek, dateert uit de 14e-
15e eeuw.   
 
Zoals elke stad heeft ook Aarschot een begijnhof. Bij de kerk staan nog 
enkele 17de eeuwse huisjes, al zijn dit niet de originele uit de 13e eeuw 
want die werden door een … , inderdaad,  brand verwoest.  
 
Tot slot kwamen we van onze gids nog te weten waarom men 
Aarschottenaars “kasseistampers” noemt. Toen in de 18de eeuw Maria-
Theresia aan de macht kwam, waren de Aarschottenaars ongerust. De 
stadswacht die ’s nachts moest patrouilleren, ging liever op café om zich 
te bedrinken. Om dit tegen te gaan eisten de burgers dat die wachters 
tijdens de patrouilles met hun klompen op de kasseien zouden stampen 
zodat iedereen kon horen dat ze aan  het werken waren en niet aan het 
drinken. 
 
Eind goed, al goed. 
De regenjassen hadden we niet nodig en de paraplu’s bleven toe. 
 

 
 
 
 
 



Mede-lid Mariano Van Kan gaat professioneel 
 
In 2007 zijn we gestart met de aanplant van oude appelrassen om te bewaren voor de toekomst. Nu 
de bomen volwassen worden en de oogst jaar na jaar toeneemt werd het tijd om er iets meer mee te 
doen. 
 
Bij Wijngilde Balsemien, met speciale dank aan Ivo, heb ik mogen ervaren welke mooie resultaten je 
kan bereiken met onze inheemse appels. Omdat ik, naast het hobbymatig produceren van appelcider, 
ook interesse had om een eau-de-vie van appel te maken, drong de noodzaak zich op om van een 
hobbycontext naar een meer professionele context over te schakelen: het bekomen van een vergunning 
voor het vervaardigen van ethylalcohol vereist immers dat de aanvrager over een 
ondernemingsnummer beschikt. 
 
En zo werd op 12 november 2020 Pomelune opgestart, met als bedrijfsactiviteit het vervaardigen van 
sap, cider en spirit respectievelijk in de handel gebracht als Pomelune Puur, Pomelune Brut en 
Pomelune Fort. 
 
Momenteel is de appelcider, met een vleugje gember, ideaal bij warm weer, te verkrijgen in de horeca 
bij café Het Maanlicht en reiscafé ViaVia. De particulier kan terecht bij Boeren en Buren "Hof van 
Beieren” te Zemst, in de streekwinkel van het Rubenskasteel te Elewijt en rechtstreeks bij Mariano. In 
de streekwinkel is, in avant-première, ook de eau-de-vie verkrijgbaar. 
 
Meer informatie is beschikbaar op www.Pomelune.be  
 

 

Kalenderplanning 2023 (vervolg)  
- Wij gaan fietsen en varen 10 september 
- Balsemienreis: Vallei van de Loir (FR) 13-15 oktober 
- Verbroedering met Wijngaardsberg 27 oktober 
- (Appel)persdag ?? oktober 
- Ledenfeest 25 november 

 

Nuttige gegevens 
 

- Voorzitter 
Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be  

- Penningmeester en Nieuwsbrief 
Vik Casteels, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 

- Ledenadministratie 
Agnes Buts, 015-318476, de_nies@belgacom.net 

- Wijnmeesters 
Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net 
Paul Van Watermeulen, 015-616341, jeannine.de.donder@scarlet.be  
Stefaan Vergauwen 

- Raadgever 
Nico De Koninck 

 
Wijnmakersgilde Balsemien Mechelen vzw  
Ondernemingsnummer: 0450.144.732 - RPR 
Bevoegde rechtbank: ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen 

 
 

Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden 
op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad “Info”. 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind oktober / begin november 2023. 
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Woordje van de voorzitter 
 

Dit is het 6de en dus ook laatste “woordje van” van het jaar 2023, een jaar waarin ik kon rekenen 
op de medewerking van mijn trouwe medebestuursleden die dag en nacht voor een goede werking 
van de wijngilde zorgen. Jullie, de leden, maakten van alle activiteiten een geslaagde activiteit en 
motiveerden ons op die manier om er volgend jaar met veel energie in te vliegen. En dat mag wel 
want dan bestaat de gilde 40 jaar en dat heugelijk feit zal met gepaste trots gevierd worden. 
 
Nu nog alles op alles zetten voor een geslaagd ledenfeest en het jaar afsluiten met een heksentocht 
op het Heike en een kerstmarkt, ook op het Heike. 
 
Tot ziens op ons ledenfeest en misschien ook nog eens in december op het Heike? 
 
In naam van heel het bestuur wens ik jullie fijne feestdagen. 
 
Groeten, Myriam 
 

 

  

Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Ledenfeest 
 
- Wanneer? 25 november, aperitief vanaf 18:00h 
 
- Waar? Zaal “Vrolijke Vrienden”, Heike 64 te 2811 Hombeek 
 
- Wie wordt er gevierd? 

 5 jaar lid: Divan Nas 
10 jaar lid: Guido Carré, Paul Van Leuven, Leon Van den Bossche 
15 jaar lid: Albert Van den Bogaert 
20 jaar lid: Alex Verbruggen 
 25 jaar lid: Johan Peeters, Louise De Bruyn, Stefaan Vergauwen, Hugo Vits 
 30 jaar lid: Benoit Van Watermeulen, Paul Van Watermeulen, Nancy Van Camp 
 

 

Familienieuws 
 
Gilbert Verbeeck werd voor de vierde maal opa. Nu van een kleindochter Luna, het dochtertje 
van zijn zoon Stefaan. 
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- Wat eten we? 

• Zalmtartaar met appel 

• Gevulde kalkoenrollade met dauphiné aardappelen en wintergroenten 

• Tiramisu-fantaisie met petit-beurre en Grand Marnier 

• Koffie en versnapering 
 
- Prijs? 55,00 EUR per persoon 
 
- Inschrijven? 

Voor 15 november bij Myriam (015-416436, 0472-548098, maar liefst per mail 
(myr.bastiaens@telenet.be) én je bijdrage storten op ons rekeningnummer 
BE85 9793 5146 0206. 
 

Eventuele allergieën melden bij Myriam! 
 
2. Stand op de Heksentocht (2 december) 

Griezel mee op de begeleide heksenwandeling met verschillende acts. De tocht is ongeveer 5 
km lang. De eerste rondleidingen zijn kindvriendelijk. 
Meer info op https://www.uitinvlaanderen.be/  
Inschrijven: heksentochtheike@gmail.com  
 

3. Stand op de Kerstmarkt - Heike Hombeek (16 december) 
 

 
 

Voorbije activiteiten 
 

1. De fietstocht (10 september) 
 
Het was warm op 10 september, wel 31°C maar omdat de fietstocht langs de Schelde en soms ook 
onder de bomen uitgestippeld was, leek het niet zo warm. Het vertrek was aan de Scheldebrug en 
we reserveerden al in restaurant ’t Sas, naast de parking, om ons uitstapje later op de dag goed af 
te sluiten. 
 
We vertrokken naar Beveren en fietsten langs Hof ter Van Saksen, een statig kasteeltje dat nu 
omgebouwd wordt tot een chique hotel en wonder boven wonder was de cafetaria in de mooi 
gerestaureerde oranjerie, dank zij een wandeltocht, al om 10 geopend en niet zoals gebruikelijk 
om 14 u en zo kon het eerste glas of tas in een mooie omgeving gedronken worden. 
Via het fietsknooppuntensysteem volgden we een afwisselend traject over smalle en soms ook 
bredere wegen naar Kallo en verder langs de Schelde tot fort Liefkenshoek. Zowel de 
tentoonstelling in het fort als het eten in de bijhorende brasserie zijn aan te raden. 
Om 15 uur stapten we op de waterbus. 
Dit is een schip dat in Lillo vertrekt en dan 
op een achttal plaatsen aanlegt om 
mensen met en zonder fiets op en af te 
laten stappen o.a. aan het strand van Sint 
Anneke en het Steenplein in Antwerpen. 
Na anderhalf uur waren we in Hemiksem 
en daar moesten we afstappen want 
verder gaat/vaart, de waterbus niet. 
Natuurlijk weer een drankpauze, want als 
het warm is moet je veel drinken en dan 
verder naar de overzet van Schelle naar 
Wintam. 
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Bij de volgende laatste kilometers konden we wel een beetje van de 
fietsvaardigheid van Wout van Aert gebruiken, want een hele tijd 
reden we over een gravelbaantje en dan slip je zo lekker weg. Maar 
iedereen bleef recht en moe maar voldaan werd het vertrekpunt rond 
18 uur bereikt. 
 
De fietsen werden op de dragers gezet om daarna gezellig samen 
lekker te gaan eten. 
 
Willy en team hadden een prachtige tocht samengesteld, dank je wel! 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wijnreis naar de Loir (13-15 oktober) 
 
't Was vroeg, heel vroeg! Ik gaf een ferme tik op dat ding met de 2 wijzertjes: de wekker. 
We werden verwacht in Hombeek om 6.30 u en zoals afgesproken was iedereen tijdig op post. 
Onze chauffeur Jorn had de bus geparkeerd op de stationsparking. 
Alles werd ingeladen en wij op weg: de 3-daagse kon 
beginnen, richting Reims, om rond 11 u aan te komen in 
Merfy voor onze eerste degustatie bij het huis "Luc Mérat". 
We werden verwelkomd door Valentine, reeds de 3de 
generatie van het familiebedrijf. 
Zij verbouwen druiven -Pinot Noir, Chardonnay en Pinot 
Meunier- waarvan 1/3 voor eigen verkoop op een 
oppervlakte van 6 ha. Hun productie is ongeveer 20.000 
flessen champagne. De rest van de druiven wordt aan 
andere champagnehuizen doorverkocht. 
 
Daar het middag was kregen we een uitstekende 
charcuterieschotel aangeboden vergezeld met de bijpassende champagne. En of het smaakte! 
Alleen waren ze met brood een beetje zuinig. 
 
Maar we moesten verder. We waren wel een beetje vooruit op het tijdschema en maakten van de 
gelegenheid gebruik om nog even halt te houden in Bonneval, een oud middeleeuws stadje dat 
omschreven wordt als klein Venetië. 
We vervolgden onze weg naar het hotel "Entre Beace et Perce" in Donnemain St. Mames. Ieder 
kreeg zijn sleutel en het uitpakken kon beginnen. En wat dacht je dat we eerst deden als we op de 
kamer kwamen? Zien of er geen bedwantsen in het bed zaten! Maar het werd tijd voor het 
avondmaal in het naast het hotel gelegen restaurant “Au P’tit Gourmand”. 
 



 
Op zaterdag waren er 2 degustaties voorzien, een 
eerste bij het Domaine Colin. We spreken we hier 
over Côteaux du Vendômois. Het domein heeft zijn 
oorsprong in 1735 en was toen een gemengde hoeve 
met slechts een kleine hoeveelheid druiven. Begin de 
jaren 1900 zijn ze volledig overgeschakeld naar 
wijnbouw. De totale oppervlakte is nu 30 ha. De 
ondergrond is vooral silex op kalkhoudende klei, wat 
we terug konden vinden in de wijn: het minerale 
kwam duidelijk naar voor. Ze zijn intussen ook 
overgeschakeld op Bio. 
 
 

Maar de innerlijke mens mag niet vergeten worden dus stopte we in Auberge d'Houssay. Zeer 
lekker gegeten en gedronken, we konden er weer even tegen. 
Een bezoek met gids aan Vendôme diende zich aan. 
 
Een prachtige stad met een rijke historie. Echter, 
onze gids ging met zijn uitleg zover dat je 
rechtstaand in slaap zou vallen. Wat kunnen we 
van Vendôme onthouden: een prachtige stad 
met uitzonderlijk mooie bloemen. 
Dan volgde er nog een degustatie in domein 
Gigou met prachtige uitgekapte wijnkelder. De 
wijnen vielen niet bij iedereen in de smaak, de 
verkoop was dan ook eerder pover. Wat ook 
opviel: zijn sanitaire installatie buiten was 
vermoedelijk nog van voor de Franse revolutie. 
De avond werd nogmaals afgesloten met... eten 
en drinken, wat dacht je. 
 
Op onze laatste dag vertrokken we na het ontbijt  naar Chartres. We waren goed op tijd en hadden 
nog wat ruimte om te voet de omgeving te verkennen in afwachting van de rondrit met het 
toeristentreintje. 

 
En ‘treintje kwam zo’, een rondrit met zelfs uitleg in het Nederlands. Na de rondrit restte er nog tijd 
om de kathedraal binnen te bezoeken. Buitengewoon prachtig, de glasramen een werk van 30 jaar, 
kunst met een heel grote ‘K’. Niet te verwonderen dat zij wordt bestempeld als de beroemdste 
kathedraal van Frankrijk.  



 
En de reis werd afgesloten met, wat dacht je, eten en drinken. 
 
Maar, we hielden nog even halt in “la 
maison Picassiette” een huis met een 
versiering van duizenden scherfjes van 
“zjatten en taloeren”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna werd onze thuisreis ingezet richting Hombeek, waar we om 22.30 u. aankwamen. 
 
Nico 
 

 

Kalenderplanning 2023 (vervolg)  
- Ledenfeest 25 november 
- Stand bij de Heksentocht (Hombeek) 2 december 
- Stand op de Kerstmarkt (Heike) 16 december 
Kalender 2024  
- Nieuwjaarsreceptie 28 januari (zondagnamiddag) 

 

Nuttige gegevens 
 

- Voorzitter 
Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be  

- Penningmeester en Nieuwsbrief 
Vik Casteels, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 

- Ledenadministratie 
Agnes Buts, 015-318476, de_nies@belgacom.net 

- Wijnmeesters 
Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net 
Paul Van Watermeulen, 015-616341, jeannine.de.donder@scarlet.be  
Stefaan Vergauwen 

- Raadgever 
Nico De Koninck 
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Bevoegde rechtbank: ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen 

 
 

Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden 
op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad “Info”. 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind december 2023 / begin januari 2024. 
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