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Woordje van de voorzitter 
 

Voor de nieuwjaarsreceptie werd een nieuwe accommodatie 
gevonden en daar werd het nieuwe werkjaar goed begonnen. 
De wijnmakers selecteerden 2 weken later wijnen voor de 
keuring en er zullen weer enkele prijswinnaars bij zijn en 
hopelijk dit jaar ook eens een gouden. 
 
In april gaan we naar het toneel en dat is het. 
Of nee, dat is het niet. Het verhaal van de wijngilde stond op 
21 februari in de Gazet van Mechelen en in het Nieuwsblad en 
nog wel een hele pagina vol. Hoe zijn wij daarin geraakt. Een 
reporter Leo De Nijn van de GVA las in ‘de Schacht’ dat wij 40 
jaar bestonden en hij wilde graag met enkele bestuursleden 
een babbeltje doen voor een artikel. 

Op 9 januari kwam hij met een blad vol vragen die Nico, Ivo en ik beantwoordden. Na 2 uur, veel 
tekst, enkele foto’s en 2 flessen wijn ging hij terug naar huis, naar Leest. 
Op 20 februari kreeg ik eindelijk de mededeling dat dit artikel de volgende dag in de krant zou 
verschijnen en zo geschiedde. Ik kreeg om 8.15u al het eerste Whatsappje en daarna volgden er 
nog meer. Vik kreeg de opdracht om jullie te verwittigen zodat jullie dit op de pc of zo konden lezen 
of de krant gaan kopen of bij vrienden gaan halen. Ik weet niet wie van jullie iets van dien aard 
ondernomen heeft maar wij vonden het een aangename verrassing: een pagina vol in de krant, 
daar mogen we toch trots op zijn, nietwaar? 
  
Vriendelijke groeten, Myriam 
 

 

 

Eerstvolgende activiteiten 
 

1. Toneel – 26 april 
Zie kader verderop in deze nieuwbrief 

 
 
 
 

Algemene vergadering – 27 januari 
 
Er waren voldoende leden aanwezig (5 leden stemden vooraf) om geldig te kunnen vergaderen. 
Alle agendapunten werden unaniem goedgekeurd. 
Bedankt! 
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Aankondigingen 
 
1. Wijn- en cultuurreis naar Hongarije (10 tot en met 24 juni 2025) 

 
Mechelaar Paul Carmans en zijn echtgenote richten een fantastische wijn- en cultuurreis in naar Hongarije 
in 2025. De prijs bedraagt € 1.985,00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer in halfpension 
(minimum 6 dagen volpension!). 
 
Meer informatie over programma bij Paul (carmanspaul@telenet.be) of bij Vik Casteels 
(vik.casteels@telenet.be). 
 
Inschrijven voor 15 maart 2024 bij Paul Carmans. 
 
2. Stopselapparaat 
 
Mr. De Loanen uit Rumst heeft een stopselapparaat “te geef”. Tel. 03/8884928. 
Deze aanbieding kwam er door het artikel over Balsemien in de krant. Leuk, toch? 

 

Nieuwjaarsbrief 2024 (voorgedragen door Nico op de nieuwjaarsreceptie) 
 
’t Voorbije jaar heeft oud en stram 
Geleefd totdat het nieuwe kwam 
Maar ’t nieuw is schaars één dag geboren 
Of ’t heeft alweer de naam verloren 
Dus, opgepast en hou gezeid 
We zijn op weg naar d’eeuwigheid. 
 
Zo zie je maar hoe relatief tijd is! 
Wij, de gilde, is nu 40 jaar geworden. 
Tijd om even stil te staan en misschien met weemoed een blik te werpen in de achteruitkijkspiegel naar 
wat voorbij is. 
 
Wat een evolutie heeft de wijngilde maar ook het wijn maken in onze gilde niet ondergaan. 
 
Hoeveel diverse activiteiten zijn er niet georganiseerd: wijnavonden, uitstappen, ledenfeesten, 
3-daagsen, kampeerweekends, standen? 
 
Hoe menig keer hebben bestuursleden en vrijwilligers zich belangeloos ingezet om dat allemaal te 
realiseren? 
 
Vele toffe dingen mogen meemaken, maar spijtig genoeg ook afscheid moeten nemen van fijne 
medewerkers. 
 
Wat kunnen we jullie voor de toekomst beloven? Dat is de vraag die alle andere vragen in de schaduw 
stelt. 
 
Maar, en nu komt het, iedere boot heeft een goede kapitein nodig die het schip op de juiste koers houdt en 
het schip van Balsemien heeft zo’n kapitein: onze bevelvoerder met de meeste dienstjaren, Myriam. Je 
moet het maar doen. 
 
Nu wat de toekomst betreft… Ik heb spijtig genoeg geen glazen bol, zelfs in de kringloopwinkel heb ik er 
geen gevonden. 
 
Wat ik wel kan vertellen? We zoeken mensen om ons bestuur te vergezellen. Want de spoeling wordt dun. 
 
Wat we kunnen beloven? We zullen er het beste van maken. En dat de wijn en hapjes mogen smaken. 
 
Nico 
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Toneel 
 

- Wanneer? 26 april. 
We spreken af om 20:00 u. aan het theater. 
 

- Waar? Theater “De Moedertaal”, Hoveniersstraat 54, 
2800 Mechelen 
 

- Wat? “Cruise Exotic” 
Cruise Exotic is niet alleen een luxe cruiseschip maar 
ook een drijvend luxe bejaardentehuis. De combinatie 
van residerende alleenstaande bejaarden en toeristen 
zorgt voor de nodige hilariteit in deze komedie vol 
humor en een streepje ontroering. 
 

- Meegaan? Stort (voor 20 maart) 18,00 EUR op onze 
rekening BE85 9793 5146 0206 met de vermelding 
‘Toneel’, ‘aantal personen’ en ‘je naam’ en meld ook 
je deelname bij Myriam (015-416436, 0472-548098, 
myr.bastiaens@telenet.be). 

 
 

Voorbije activiteiten 
 

1. De nieuwjaarsreceptie zondag 28 januari om 15 uur 
 
“Het voorbije jaar heeft oud en stram geleefd totdat het nieuwe kwam”, zo heette Nico ons allemaal 
welkom op de eerste activiteit van 2024. In zaal ’t Swaentje in de Boomkesstraat in Hombeek. Een 
nieuw adresje, maar dat was geen achteruitgang, integendeel, het was zelfs een verbetering in 
vergelijking met vroeger.  
 
Enkele leden meldden zich af door ziekte en anderen 
kwamen toch nog langs en er waren er ook die de zaal, 
ondanks de extra mail, met moeite of helemaal niet 
vonden. 
Het werd een aangename namiddag, de schuimwijn was 
lekker en Ivo kreeg daarom ook een welverdiend 
applaus. 
 
De dames in de keuken serveerden mini-
worstenbroodjes, gougèrekes en nog enkele andere 

hapjes, alles even lekker. En zij kregen natuurlijk ook een 
verdiend applaus. Zeker ook door het dessertje, een stukje 
linzentaart, een profiterolletje en een “sneeuwbal”, of is dat 
een rotte patat? 
 
De algemene vergadering werd tussendoor door Vik in 
goede banen geleid. 
 
Het fotoboek over de activiteiten van 2023 ging van tafel 
naar tafel en de foto’s die doorlopend geprojecteerd werden 
waren een herinnering van een geslaagd jaar. 
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Na 18 uur werd begonnen met opruimen en iedereen had één zin uit de brief van Nico goed 
onthouden: “Balsemien is een schip dat door de bevelvoerder met meeste dienstjaren, kapitein 
Myriam, op koers gehouden wordt (met de aanvulling van haar gedreven helpers)”. 
 
2. De eerste wijnmakersavond van 2024 

 
Op 16 februari vonden 15 wijnmakers de 
cafetaria in Longaevitas en later op de avond 
kwamen er nog 2 bewoonsters op 
uitnodiging bij en zij genoten van de wijn en 
het gezelschap. Paul en Ludo waren ziek 
(beterschap gewenst) en konden niet mee 
proeven en wij konden  hun wijnen dus ook 
niet proeven. Maar aan wijn was geen 
gebrek. 
De 3 fruitwijnen van Louis zorgen voor veel 
animo. Wij proefden ze op zijn verzoek na 
elkaar zodat wij hem dan konden helpen 
beslissen welke 2 er zouden ingestuurd 
worden. Welke zou hij insturen? Fles 1 en 3, 
nee fles 1 en 2, nee fles 2 en 3. Meer mogelijkheden waren er niet en Louis wist nu nog niets. 
De oplossing: “Ik stuur ze alle 3 in”. 
Eric had ook een lekker wijntje en Ivo, die zoals gewoonlijk met gemak 19 proevertjes uit 1 fles 
haalt, deed dit ook met zijn wijnen. De vraag was niet, zijn ze goed genoeg (ja, natuurlijk) maar 
welke combinaties zijn dit? En jawel er zat zelfs een druivenwijn gemengd met appel bij: Ivo 
werkt liefst met fruit. 
Alle geproefde wijnen worden binnengebracht in Zottegem en dan maar afwachten, zou er dit 
jaar eens een gouden medaille bij zijn want dat zou in ons feestjaar toch wel de kers op de taart 
zijn. 

 

 

Kalenderplanning 2024  
- Nieuwjaarsreceptie 28 januari (15 uur) 
- Wijnmakersavond 16 februari 
- Toneelbezoek 26 april 
- Wijnmakersavond 17 mei 
- Kampeerweekend 20-23 juni 
- Bezoek Gaasbeek en omgeving 27 juli (nieuwe datum) 
- Wijnmakers BBQ 24 augustus 
- Kaas- en wijnavond 27 september 
- Wijnreis (driedaagse) 18-20 oktober 
- Ledenfeest 23 november 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nuttige gegevens 
 

- Voorzitter 
Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be  

- Penningmeester en Nieuwsbrief 
Vik Casteels, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 

- Ledenadministratie 
Agnes Buts, 015-318476, de_nies@belgacom.net 

- Wijnmeesters 
Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net 
Stefaan Vergauwen 

- Raadgever 
Nico De Koninck 

 
Wijnmakersgilde Balsemien Mechelen vzw  
Ondernemingsnummer: 0450.144.732 - RPR 
Bevoegde rechtbank: ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen 

 
 

Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden 
op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad “Info”. 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind april / begin mei 2024. 
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